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VOORGANGER
Wie zijn wij?
Wij zijn een kerk die vol liefde is voor God en mensen. Die liefde zie je terug in onze 
aanbidding, in wat we zeggen en in wat we doen. We geloven dat God vandaag 
de dag nog steeds grote dingen doet. Waar Hij werkt, veranderen mensenlevens – 
en dat willen we delen, zodat steeds meer mensen nieuwsgierig worden naar Hem. 
Daarom bruist onze kerk van leven.

In onze kerk is iedereen welkom. Voor elke leeftijd is er plek om stappen te zetten 
in het geloof, om te groeien, om anderen te ontmoeten en om samen het geloof te 
beleven.

Als Stadskerk Emmen willen wij een geestelijk thuis zijn voor de mensen in 
Zuidoost-Drenthe. Met inspirerende diensten en andere bijeenkomsten willen we 
het verhaal van Jezus brengen in elke buurt en in elk dorp om ons heen. In kleine 
groepen helpen we elkaar om God beter te leren kennen en zichtbaar te zijn in onze 
omgeving.

Je ziet de gemeente als een geheel, 
waarin ieder zijn of haar plek heeft. 
Samen met de Raad van Oudsten geef 
je richting aan de kerk, waarbij openheid 
en transparantie voorop staan.

Als leider sta je stevig, maar weet je ook 
dat je afhankelijk bent van God. Samen 
met de oudsten en andere leiders werk 
je aan de toekomst van de gemeente. 
We geloven in meervoudig leiderschap 
waarin leiders op verschillende 
deelgebieden opereren en waarin jij 
als voorganger een unieke rol hebt. Als 
voorganger zal je zelf zeer regelmatig 
voorgaan in de gemeente, maar we 
geven ook plek aan andere sprekers 
uit ons netwerk, zowel uit onze eigen 
gemeente als daarbuiten.

Wie zoeken wij?
We zijn op zoek naar een enthousiaste 
voorganger die onze gemeente op een 
inspirerende manier vanuit de Bijbel 
weet te leiden en te onderwijzen. Jij 
bent iemand die makkelijk contact 
maakt, mensen verbindt en jong en oud 
weet mee te nemen in het geloof. Je 
staat stevig in je schoenen, bent open 
en eerlijk en hebt een duidelijke visie. 
Je bent niet bang om jezelf te laten 
zien, werkt graag samen en hebt een 
levende relatie met Jezus. Dankzij jouw 
eigentijdse en aansprekende manier 
van spreken, moedig je gemeenteleden 
aan en help je ze verder te groeien in 
hun geloof.

Jij weet verschillende generaties en 
achtergronden samen te brengen en 
werkt altijd vanuit respect en ruimte 
voor elkaar. 

ZOEKT EEN



Stuur je motivatiebrief of videoboodschap samen met je CV naar 
sollicitatie@stadskerkemmen.nl. 

Wil je meer informatie? Dan kun je contact opnemen met Francien van der Valk 
via 06 49 64 54 23 of f.vandervalk@stadskerkemmen.nl. We beantwoorden je 
vragen zo spoedig mogelijk.

Wat ga je doen?
• 	�Je verzorgt het onderwijs in de gemeente, onder andere door te

preken.
• Samen met andere leiders geef je leiding aan de gemeente.
• 	�Je geeft leiding aan het kringenwerk en het leerhuis waar

doordeweeks onderwijs wordt gegeven.
• Je onderhoudt contacten met andere kerken en voorgangers.
• 	�Je bouwt aan vertrouwen en verbinding binnen de gemeente.
• Je maakt deel uit van de Raad van Oudsten.

Wat neem je mee?
• 	�Je hebt een persoonlijke relatie met God en een actief geloofsleven.
• Voorganger zijn ervaar je als je roeping.
• 	�Je bent bedreven in spreken voor groepen en vaardig in

onderwijzen vanuit de Bijbel.
• 	�Je bent flexibel, werkt goed samen en staat open voor feedback en

persoonlijke ontwikkeling.
• 	�Je hebt ervaring als leider in een gemeente of andere organisatie/

instelling.
• 	�Je hebt een afgeronde, relevante opleiding of bent bereid die te

volgen en je hebt HBO-denkniveau.
• Je bewaakt een gezonde balans tussen werk en privé.
• Je woont in de regio of bent bereid om te verhuizen.

Wat bieden wij?
• Een warme gemeente die jou graag verwelkomt.
• 	�Een dienstverband van 20 tot 36 uur, waarbij we samen afstemmen

hoeveel en wanneer je werkt.
• 	�Een betrokken team van oudsten, leiders en vrijwilligers die

klaarstaan om je te ondersteunen.
• Een passend marktconform salaris.




